
 
Het verraad van Waterdunen 

 Ruggenberg Rob  

 
Martijn van der Linden  

 
Prijs: €13,50  
 
 
Robbe is getuige van de moord op zijn ouders maar kan net op tijd ontsnappen. Uiteindelijk wordt hij door zijn oom, 
een laffe bangerik, aan de Spanjaarden verkocht. Hij wordt knechtje van een gewelddadige en bijzonder wrede 
soldaat. 
Ondertussen worden er op het Vlaamse platteland voortdurend dorpen platgebrand. Bij een zo"n dorp zijn er vier 
vriendinnen buiten op het land bezig tijdens de vernieleingen. Zij verstoppen zich en ontkomen zo aan hun wrede lot. 
Als meidenbende voorzien ze in hun dagelijkse behoeften, maar de haat zit diep en ze vallen iedere keer vol felheid 
de Spanjaarden aan. Op een van die confrontaties staan ze oog in oog met Robbe. Samen proberen ze te ontsnappen. 
En dat kan eigenlijk alleen maar op Waterdunen. Ze zijn er betrekkelijk veilig tot de dag dat de Spanjaarden erachter 
komen waar dat eiland ligt! 
 
   

Ingeboek advies     
Rob Ruggenberg heeft een historisch gegeven op een voltstrekt geloofwaardige wijze uitgewerkt. Door er een kleine 
magische toef overheen te doen boedt het verhaal niet aan geloofwaardigheid in, meer geeft het iets mysterieus en 
onheilspellends. Door twee verhalen te vervlechten tot een heeft hij een goede spanningsboog gemaakt met een 
vleugje romantiek. Een geweldig boek.  

 
Meer details  

• Uitgever:   Querido  
• ISBN:   90 451 0310 5  
• Leeftijd:   12+  
• Trefwoord:   agressie ; angst ; armoede ; dagelijks 

leven ; loyaliteit ; onderdrukking ; onderduiken ; oorlog ; opkomen voor jezelf ; verliefdheid ;   

 
 
Recensie op ingeboek.nl 


